Orde van dienst voor zondag 22 februari 2026 — 1st¢ zondag 40-
dagen — zondag Invocabit — Anders dan andersdienst

Orgelspel

Om te beginnen
Voorbereidende stilte
Welkom

Stilte

Bemoediging
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gem. die aan het begin en einde van alles staat
vg. Eeuwige, U roept ons: Waar ben je?
gem. U zoekt ons, ook als wij ons verbergen,
ons niet durven tonen aan U of aan elkaar
vg. In alle gebrokenheid die er is vragen wij U,
schreeuwen uit: Waar bent U?
gem. Laat U toch aan ons zien
tussen de brokstukken van deze wereld
toon ons Uw gelaat
vg. Roep ons tot leven
gem roep ons tot relatie met U en met elkaar
vg. want U toont zich waar liefde herstelt
en verbinding ontstaat.
gem. Amen

Zingen: Lied 91a: 1,2 — Wie in de schaduw God mag wonen
Gebed om ontferming
afgesloten met kyrié 301c
Zingen: Lied 91a: 3
Rondom de Bijbel
Het verhaal van de mens (op scherm)
Lezen: Genesis 2: 15-3: 9
Zingen: Lied 833 — Neem mij aan zoals ik ben (2x)
Lezen: Lied 51c — Mijn God, mijn God, zie wie ik ben geworden
Zingen: Lied 833 (2x)
Lezen: U die woont — Marinus van den Berg

Kijken naar: Lied 857 — Jij zoekt mij: Mens waar ben je?
https://www.youtube.com/watch?v=T jZfgl ANk&t=2s

Liturgische schikking


https://www.youtube.com/watch?v=T_jZfgI_ANk&t=2s

Lezen: Matteis 4: 1-11
Gesprek (op scherm)

Zingen: uit Licht — Coot van Doesburg — lied 2 — Beginnen (melodie: Hoe zal ik U
ontvangen)

Hoe moet ik gaan beginnen,
waar licht de nieuwe start
Hoe kan ik overwinnen

met twijfels in mijn hart.

Die mij altijd doen buigen
voor wat een ander doet

en die mij overtuigen,

mijn wil lijkt doodgebloed.

Ik voel mij vaak veroordeeld,
al is dat niet terecht.

Ik ken het grote voorbeeld
maar volg dat meestal slecht.
Ik moet vertrouwen leren

te doen, te gaan, te staan
om met gewoon proberen

mij er doorheen te slaan

De Vruchtboom — een parabel (op scherm)

Kijken naar: Playing for change — Waiting on the world to change
https://www.youtube.com/watch?v=yTU2J2xnkbg&list=RDyTU2J2xnkbg&start radio=1

Rondom gebeden en gaven

Gebed op verschillende manieren
Op verschillende plaatsen kun je gebeden schrijven of achterlaten of een kaars
aansteken
Terwijl iedereen rondloopt klinkt er orgelspel

Zingen: Lied 1006 — Onze Vader in de hemel

Collectemoment

Om op weg te gaan

Slotlied: Lied 221 — Zo vriendelijk en veilig als het licht
Zegen

Orgelspel


https://www.youtube.com/watch?v=yTU2J2xnkbg&list=RDyTU2J2xnkbg&start_radio=1

